
Den Heer J.A. Verhoeff van Brouwershaven 

Geliefde Zoon Jan, 

’t Is Maandagavond, we zitten in onze huiskamer. Moeder en je beide zusters zijn druk bezig met 

naaien en breien. Zelf ga ik er zelf aan beginnen om een brief aan je te schrijven. We willen trachten 

je zo goed mogelijk op de hoogte te houden met ons gezin, de familie en de zaak, en kennissen, want 

je gedachten zullen steeds naar ons uitgaan. Nu Jan we maken het gelukkig goed, moeder houd zich 

nogal taai. Dat wil niet zeggen dat we je niet noode missen, er gaat geen uur om of er word over je 

gesproken, en onze gedachten gaan steeds naar jou uit.  

Gistermiddag na kerktijd is Krien naar ons gekomen en is tot ruim 9 uur bij ons geweest, ook zij maakt 

het goed. Van onze lieve Nel kregen we een brief en ze schreef ons dat ze zoo blij was, dat ze je nog 

ontmoet had. Ze maakt het goed en doet er veel over, want je weet ze houdt zoo van je. Ze heeft 

vorige week de familie van een en ander kennis gegeven. De familie leeft met je mee ook de dames. 

Nu doet er weer iets op. Elza zegt dat Nel als Geref. meisje niet bij de dames mag blijven, dus ook een 

strop, of ze nu naar huis komt weten we nog niet. Met vriend Piet gaat het nogal hoor, je staat er 

vertelt van dat hij zoo flink is.  

Zondag voormiddag zijn Moeder, Anna en ik ter kerke geweest, Jan het vervulde ons met droefheid 

dat je niet met ons op kon gaan. Je plaats was ledig, de plaats die je steeds bezet ledig, dat valt zoo 

op. Dominee heeft in het gebed, jou nooden, jou leed opgedragen aan Hem die kracht kan schenken 

om alle leed te dragen, ja die het leed en droefheid kan doen veranderen in geluk. Jan wij geven Uw 

zaak in Gods hand, Hij is de rechtvaardige, er geschied niets zonder Zijn wil. Bid Hem om 

ondersteuning, Hij is de Hoorder der gebeden. 

Oude vrouw Hagestein is overleden. Jansen komt Dins- en Woensdag  te Scheveningen. Het weer is 

onstuimig en regenachtig, ik ben nog aan het ruiten zetten. In het gemaal is er maar één heel, die 

hakken zeer moeilijk uit. Ik heb glas opgedaan, want alles uit voorraad was schadelijk en niet 

toereikend. Ik heb al een werkje voor 1942. Laten we hoopen dat we het samen uit kunnen voeren 

(slaapkamertje opknappen). Jansen gaat Vroolijk thuis bezoeken. 

Jan heb je mijn vorige brief ontvangen? Mag je nu toch ook schrijven? Wij verlangen zoo naar eenig 

bericht. Jan houd je flink, vertrouw op God. Onze hartelijke groeten ook van Krien 

Je liefhebbende vader, moeder, Pie en Anna. 

Je vader H. Verhoeff 

P.S. Jan zou ik het adres goed schrijven? Jan is het 18 of 78 

Jan Woensdag 29 Oct is het motorschip Coyo geladen met bieten voor Zonnemaire door stormweer 

gezonken. De vijf opvarenden V Dijke, vrouw, zuster, knecht en kind zijn in eigen boot aan wal 

gekomen. De vrouw van Vos is overleden. 

 


